
IS HET BINNEN
NIET VEILIG?
KOM ERMEE
NAAR BUITEN.

Ook mannen ervaren intrafamiliaal geweld.
Meestal thuis, door een partner of andere familieleden.

Geweld is nooit oké!
Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je een plek waar gezegd kan 
worden wat je moeilijk onder woorden kan brengen? Weet dan dat je bij Veilig 
Huis Rivierenland terechtkan. Een veilige plek waar je andere mannen met 
gelijkaardige verhalen kan tegenkomen en waar je steun vindt bij elkaar.

Je bent welkom bij onze lotgenotengroep voor mannen.
De groep komt maandelijks samen.

Interesse of wens je meer informatie?
Bel of mail Veilig Huis Rivierenland via
015 45 33 28 of veilighuis@mechelen.be

V.U.: Christophe Cools, Grote Markt 21, Mechelen


